
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 

Met licht…van een ster… 

 
 

We gaan zitten bij de adventskrans en maken het stil. 
 
Hier ligt een adventskrans. Weten jullie wat advent eigenlijk betekent?  
Het is de tijd van wachten op de geboorte van Jezus, op Kerstmis. Vier weken gaan we op 
weg naar Kerstmis. Omdat Jezus licht en vrede brengt, steken wij elke week een kaarsje 
meer aan.  
 

We steken een tweede kaarsje aan  
 
Vandaag is het de tweede zondag van de advent. Daarom steken we een tweede 
kaarsje aan.  

 
 
 

Het tweede kaarsje voor Kerstmis gaat aan 
Wie zullen er straks bij de kribbe staan 
Maria en Jozef zijn geseind 
Hun lange tocht is op zijn eind 
het kindje Jezus is nog heel klein. 
 

 
 
 

  We luisteren naar een lied 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3x7tptCzjpk&ab_channel=EllyenRikkert-Topic 
 

 

 We vertellen een verhaal 
 
 
 

‘De ster’  
Er was eens een kleine ster, die helemaal geen zin meer had om te schijnen. De andere 
sterren zijn allemaal heel bijzonder, sprak hij. Ze vertellen vaak, wat voor mooie dingen ze 
beleefd en gezien hebben. En dan stralen ze van vreugde. Alleen ik niet, ik ben een hele 
gewone kleine ster. Ik ben niets bijzonders. De andere sterren probeerden hem te troosten 
en spraken: “Je moet het ook zien, als er wat bijzonders gebeurt. Ga er op uit en kijk… doe 
je ogen open.”  
En de kleine ster ging terwijl hij eigenlijk dacht; wat moet ik nu op de aarde doen, wat 
gebeurt er daar nu voor bijzonders. Hij komt aan een huis voorbij, kijkt door het raam en 
ziet, hoe een moeder met haar zoon en dochter kerstkoekjes bakt. Ze lachen erbij en je 
kunt heel goed zien hoe blij ze met elkaar zijn. Oh, denkt de kleine ster, dat is mooi, hier 
schijn ik een beetje. Als de koekjes in de oven zijn, gaat hij verder. 
Hij ziet een groep kinderen, die op weg zijn naar huis. De kleintjes komen van een 
kerstfeest van school en er zijn een paar grote kinderen bij zodat ze niet bang hoeven te 
zijn.. Oh, denkt de ster, dat is mooi, ik geef ze nog een beetje licht. Dan gaat hij weer 



verder. 
Hij ziet een licht door een raam en kijkt nieuwsgierig naar binnen. Een opa vertelt over 
hoe men vroeger kerstmis gevierd had. Eén van de kleinkinderen kruipt dicht tegen opa 
aan en luistert. Jaaa, dit is ook heel mooi, ook hier straal ik een beetje, denkt hij. 
En dan plotseling .......begrijpt hij het. 
Men is niet iets bijzonders omdat men grootse en wereld bewegende dingen beleeft. 
Het is veel belangrijker, de kleine en bijzondere dingen van het dagelijkse leven te 
ontdekken. Deze kleine dingen maken de wereld menselijk en lichter. En daarom schijnen 
al die sterretjes zo mooi in de adventtijd. 
En zo gaat hij heel tevreden terug naar de andere sterren en straalt vanaf nu ook iedere 
avond. 

 
 

 We gaan in gesprek met de kinderen 
 
 

- Vonden jullie dit een mooi verhaal?  
- Wie was er een ster in dit verhaal? 
- Kennen jullie nog sterren in jullie leven (zangers, filmsterren, 
  Studio 100,   Ketnet,…)? Misschien ook papa en mama,…? 
- Als jullie iets goed kunnen (bv. zingen) zijn jullie dan ook een ster? 
- Als jullie iemand helpen zijn jullie dan ook een ster? 
- Willen jullie altijd een ster zijn? 
- Was Jezus ook een ster? Waarom? 
 

 
 

We lezen een verhaal uit de Bijbel 
 
 
 

‘Maria en de engel: een stralend licht ’ 
Maria is een gewoon meisje uit een klein dorpje. Ze zal 
gaan trouwen met Jozef, de timmerman. Een gewoon 
meisje. Tot op een dag alles anders wordt. In de donkere 
kamer verschijnt ineens een helder licht. En er staat 
plotseling iemand bij haar. Het is een engel, en hij brengt een boodschap van God. 
"Maria, wees niet bang. Je zult een kindje krijgen, En dit kindje zal bijzonder zijn. Hij 
zal de zoon van God zijn. Hij zal een licht voor de mensen zijn En je moet hem Jezus 
noemen." En dan verdwijnt de engel weer, even plotseling als hij gekomen is en 
wordt alles weer net zo als het was. Of nee, eigenlijk niet. Maria zal nooit meer 
dezelfde zijn. Een stukje van het licht dat de engel in de kamer bracht, blijft voor 
altijd bij Maria. Ze is er beduusd van. Een beetje bang. Maar het licht van de engel 
maakt haar ook dapper, en blij, heel erg blij.  Blij met het nieuwe kindje. En blij dat 
God haar heeft uitgekozen. 

 

 



We maken even het stil en bidden… 
 

God van licht, 
in deze donkere dagen voor Kerst 
stuur je ons een engel 
en beloof je ons dat het Licht zal komen. 
Ook wij willen licht brengen, 
een sterretje zijn, 
een lichtpuntje voor elkaar 
een zonnetje in huis. 
Help je ons nu zelf op weg te gaan,  
een ster te zijn in de nacht  
die een lichtstraal van hoop  
mag brengen voor anderen. 
Amen. 
 
 

 

Doe-momentje 
 
 

Verbind met een lijn de puntjes. Start bij 1, 
ga dan naar 2 enz. Wat zie je? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los onderstaande rebus op. Wat lees je? 


