IK MAAKTE EEN FOUT
(na elke schuldbede)

Ik maakte een fout,

ik deed het niet zo goed.
Vergeef me Heer

en leer me hoe het moet.
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J foe me Roe Aok moek.

tekst en muziek: Fio en Griet van Steenlandt-Bogaert



